
Het oude Jeruzalem is dus een struikelblok, vertelt de Bijbel ons, en dit 

komt omdat de belofte om het land tussen de twee rivieren, de Nijl en 

de Eufraat, te bezitten, werd gegeven als een wettelijk contract-

verbond aan Abram en zijn eerstgeborene … Abraham. Dit is een punt 

dat het vermelden waard is als het gaat om verbonden die in dit geval 

betrekking hebben op de wet van de eerstgeborenen. De eerst-

geborene uit Abram is een oud verbondstype, maar de beloften als 

Abraham zijn een nieuw verbondstype. De eerstgeborene van 

Abraham was niet Ismaël maar Isaak. Ismaël werd voor het eerst 

geboren toen Abraham, Abram werd genoemd. 

 

Toen Ismaël met zijn moeder Hagar werd weggestuurd, ging het 

eerstgeboren verbond dat Ismaël had naar Isaak, maar het was een 

voorwaardelijk contract. Het was alleen bindend zolang de 

nakomelingen van Isaak zich aan hun kant van het verbond hielden. 

Anders zouden ze worden gediskwalificeerd en zou het terugvallen op 

Ismaël. Zo werkt het geboorterecht. Delen van het verbond dat met 

Isaaks nakomelingen werd gesloten, waren onvoorwaardelijk en dus 

eeuwigdurend, maar het landoppervlak was voorwaardelijk. Toen zijn 

nakomelingen, de Israëlieten, keer op keer het landverbond 

verbraken, werden ze uit het land verwijderd en beloofden ze nieuwe 

landen, om nooit meer terug te keren. Dus die oude landen werden de 

rechtmatige erfenis van Ismaël. Gezien het feit dat degenen die 

zichzelf Joden noemen (om te doen alsof ze Israëlieten zijn, om 

Palestina en al het land tussen de twee rivieren op te eisen) dus van 



Isaak zijn (zij het voornamelijk van Ezau, de broer van Jakob) en die van 

Isaak het land kapot hebben gemaakt Als er sprake is van een 

overeenkomst, dan hebben de Joden GEEN wettelijk recht op het land 

tussen de twee rivieren... het behoort toe aan de Ismaëlieten... en dus 

is de staat van het huidige Israël feitelijk en terecht Palestina. 

 

Niet alles was echter verloren voor Isaak, omdat God aanvullende 

beloften deed aan Isaaks nakomelingen, waaronder nieuwe landen. 

De beloften van Jakob zijn het bestuderen waard, maar niet in dit 

boek. Het is echter de moeite waard om te zeggen dat Jacobs broer 

Ezau zijn beloften vele jaren later verkocht voor een maaltijd soep. De 

hedendaagse religieuze sekte genaamd de Joden claimt Ezau als hun 

vader in hun eigen geschriften en kan dus beweren Jacob als hun vader 

te hebben, en daarmee claimen ze het land tussen de twee rivieren, 

vandaar de twee blauwe lijnen op de Israëlische vlag... het is een valse 

bewering... het behoort toe aan de Arabieren... en dus bestaat het 

struikelblok van het Oude Jeruzalem tot op de dag van vandaag. De 

nakomelingen van Jacob, de verloren stammen van Israël die de 

Europeanen zijn geworden, hebben er geen belang bij Europa en de 

koloniën te verlaten om massaal in Arabië te gaan wonen. 
 
 


