
 



DJK : Het werkheilig farizeïsme denkt te hebben gezegevierd in hun bittere strijd tegen 
ds. W.J. Op ’t Hof, in de stellige waan dat God aan hen zijde streed door Zijn getrouwe 
dienaar van Zijn Goddelijke Woord op Zijn tijd en wijze weg te nemen en thuis te halen. 
Ze konden zijn rechtvaardigingsleer niet meer verdragen en begonnen zich tegen hem te 
keren. Henen uit met deze verfoeilijke leer! 

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar 
kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen 
begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren 
tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een 
evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij [2Tim.4:2-5]. Dit is in het 
leven van dominee Op ’t Hof letterlijk in vervulling gegaan. Hij preekte getrouwelijk het 
Woord; hield aan tijdig, ontijdig; weerlegde, bestrafte, en vermaande in alle lank-
moedigheid en leer. Maar nu was het voor God genoeg geweest, hij had genoeg verdruk-
kingen en smaad geleden, hij mag nu eeuwig rusten van de goede strijd des geloofs waar 
hij met zijn geschonken licht, gaven en genade aan deel mocht nemen. 

De tijd is nu aangebroken dat het farizeïsme hiervan verlost is geworden, en zich nu 
leraren en predikers kan opgaderen en uitnodigen die naar hun wens en begeerte een 
leer der fabelen zullen gaan verkondigen. Een leer die naar de mens is, maar niet uit 
God. Een leer waarin men nieuwe wijn in oude zakken giet, en nieuwe lappen op oude 
verrotte klederen naait. Een leer waarin God door de wet een overtuigde zondaar zonder 
Christuskennis en vergeving van zonden, levend maakt. Een leer van genade voor recht 
waarin de kruisdood en opstanding van de Heere Jezus Christus wordt ontheiligd, 
gesmaad, bespot en gehoond. Kortom een leer der duivelen waarin overtuigde zielen 
vreselijk worden misleid en gepamperd om straks met een ingebeelde hemel en 
waangeloof voor eeuwig ter helle te varen. 

Dominee Op ’t Hof heeft hier juist op grond van Gods Woord, en dan met name vanuit 
de rechtvaardigingsleer der apostelen, ernstig tegen geageerd en gestreden. Maar die 
liefdevolle vermanende roepstem is nu niet meer. Zij die hem in hun bittere strijd jegens 
hem om zijn mond te snoeren bij tijden heimelijk hebben dood gewenst, hebben nu hun 
wens verkregen. Maar ze vergeten dat God in alle dingen het laatste woord heeft. Net als 
in een rechtsgeding op aarde! Aan welke zijde zullen zij straks staan? Wat zullen deze 
werkers der ongerechtigheid straks te horen krijgen? De apostel Paulus heeft het 
zichzelf in zijn leven op aarde nooit meer kunnen vergeven dat hij deelnam aan de 
steniging van Stefanus de getrouwe diaken, ondanks dat het hem had vergeven. Een 
kind Gods die hen in zijn sterven nog vermaande en toeriep dat zij met hun onbesneden 
harde harten altijd de Heilige Geest weder stonden. En Jezus zeide: Ik ben tot een 
oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, 
blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeen, die bij Hem waren, en zeiden tot 
Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen 
zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde. [Joh. 9:39-41] 


